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R egelmatig duikt het begrip
‘vergeten groenten’ op. Dit
begrip maakt mij nieuws-

gierig. Niet alleen heb ik een eigen
kleine hobbymoestuin, maar ik vind
nieuwe producten en smaken ook
altijd interessant. Ik hou van groen-
ten, maar dan wel die met smaak.
Helaas hebben de bloemkool, sper-
ziebonen en bladspinazie door hun
gemak en grote volumes andere
groenten verdrongen. Wie kent nog
postelein, Teltower raap, de aard-
peer, palmkool, blauwe aardappel
en zeekool? Ik moest het ook ont-
dekken, soms aangespoord door
hobbygroentetelers of een enthou-
siaste groenteboer om eens wat
anders te proberen. De massapro-
ducten, die snel en goedkoop te
produceren zijn, verdrongen de
fijne smaken. Maar de vergeten
groenten zijn gelukkig weer in
opmars. We willen wel eens wat
anders dan die vlakke groentesma-
ken, die met veel kruiden en vette
saus op smaak gebracht moeten
worden.

Op bezoek
Ik bezoek een collega die mij als
jonge directeur bij Justitie heeft
begeleid en gesteund. Naast dat hij
een hoge positie had op het ministe-
rie was hij ook verantwoordelijk
voor nieuw en jong kader. Als er
weer een nieuwe training of cursus
was, berichtte hij mij daar altijd
persoonlijk over. Ik kon ook altijd
even klankborden, een advies bij
hem ophalen. Hij is al een tijdje met
pensioen. Ik bezoek hem op een
vrijdag eind september, tussen twee
afspraken door in Den Haag. Zijn
appartement kijkt uit op de hoge
torens van de ministeries. We halen
wat herinneringen op en komen al
pratend in de tegenwoordige tijd
aan.

,,Mijn leven is prima op orde. Ik
heb een fijn huis, goed contact met
de kinderen en twee kleinkinderen.
Het overlijden van mijn vrouw - nu
alweer drie jaar geleden - heb ik een
plaatsje kunnen geven.” Hij wijst
daarbij op hun trouwfoto, die naast
de televisie staat. ,,En toch mis ik
wat… Ik voel me als een vergeten
groente. Vroeger was ik relevant, ik

gaf kleur en smaak aan de organisa-
tie. Ik heb veel jong talent mogen
begeleiden en zien opbloeien, maar
nu is het stil om mij heen. Voor
mijn gevoel heb ik nog zoveel te
bieden. Af en toe schrijf ik een
stukje tekst, laat ik mijn gedachten
over een actueel onderwerp gaan;
de tekorten in de zorg, het hoge
arbeidsverzuim, de waan van de dag
bijvoorbeeld. Ik weet ook niet wat
ik met die tekst verder moet. Ik vind
het moeilijk.”

Ik aarzel even om op zijn woord-
keuze ‘de vergeten groente’ door te
gaan. ,,Weet je dat vergeten groen-
ten weer helemaal in zijn? De oude
smaken van vroeger worden op-
nieuw gewaardeerd!”

,,Oh ja? Maar wie zit te wachten op
een oude man met verhalen van
vroeger? Dat is toch vaak het idee
dat men over ouderen heeft?” Hij
wijst naar de torens met duizenden
ambtenaren waar we op uit kijken.
Om in de beeldspraak van de geko-
zen woorden te blijven, ga ik door:
,,Misschien moet je van restaurant
veranderen! Niet naar die torens,
waar je vroeger werkte, blijven
kijken. Je kunt ook andere doelgroe-
pen laten proeven van wat je in huis
hebt.”

Hij staat op en pakt een paar
teksten uit een map. Ik neem even
de tijd om ze door te lezen. Het zijn
scherpe, heldere analyses van actu-
ele problemen op zijn vakgebied;
personeelsmanagement. Rijke ken-
nis en ervaring uit het verleden zijn
hierin verwerkt. Ik adviseer hem
om deze teksten naar een aantal
redacties van tijdschriften te sturen.

Ik geef hem twee e-mailadressen
van vaktijdschriften. We laten het
onderwerp verder rusten en praten
nog wat door over corona en de
politieke situatie waar we ons zor-
gen over maken. We nemen af-
scheid.

,,Je hebt me aan het denken
gezet, die ‘vergeten groente’ is
natuurlijk ook een kwaliteit die ik

op de kaart kan zetten.”
Ik ben het gesprek over de verge-

ten groente eerlijk gezegd alweer
vergeten als ik na een paar maanden
na onze ontmoeting een vakblad
onder ogen krijg. Ik zie daar een
column in staan met als kop ‘verge-
ten groenten’. Die auteur ken ik!

Het is die collega die zijn gedach-
tegoed op een andere manier dan

vroeger uitserveert. Ik heb weer een
rijke les geleerd; als jij je als een
vergeten groente voelt, serveer je
talent eens in een andere omgeving
uit! Wie weet, bevalt de oude en
tegelijk nieuwe smaak goed!

Gabriël Anthonio is hoogleraar
aan de RUG en organisatieadvi-
seur bij de Galan Groep
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Een biologische groentekraam. Vergeten groente wordt gelukkig weer vaker aangeraden. Foto: ANP

Even stilstaan
Gabriël Anthonio

I k draai zorgvuldig het stuk
weefsel op het gaasje. Klaar
voor verdere bewerking straks,

wanneer we als detectives onder de
microscoop kunnen gaan zoeken
naar nog niet gevangen huidkanker-
cellen.

,,Het stukje is eruit, hoor”, stelt
mijn teamgenoot meneer gerust.
Althans, dat is de bedoeling, maar
dat blijkt niet nodig. Meneer Da-
niels van 88 jaar is eigenlijk sinds
binnenkomst op boeiende wijze
non-stop aan het woord. In de adem-
pauzes hebben we de patiënt onze
controlevragen kunnen stellen voor
de Mohs-chirurgie procedure.

We bevinden ons inmiddels in
het gesprek midden in de formatie
en hier op de operatietafel wordt
vanuit diverse perspectieven door

onze eloquente ‘tafelgast’ gefiloso-
feerd over de verschillende moge-
lijkheden. ,,Als die mevrouw Kaag
nu eens...” Voor de zekerheid her-
haal ik de informatie van de ver-
pleegkundige, dat het stukje eruit is
en patiënt terug mag naar de wacht-
lounge.

,,Is het al klaar dan?”, zegt hij,
zichtbaar teleurgesteld, ,,we zijn nog
maar net begonnen. En ik heb de
verdoving niet eens gemerkt. Maar
wel heel leuk dat ik terug mag naar
mijn kameraden.”

De dag is nog maar twee uur
bezig, maar voelt nu al bijzonder.
Onze verzameling cliënten/patiënten
lijkt wel als door vijftien assessments

bij elkaar geselecteerd. Ze kunnen
het niet gewoon goed met elkaar
vinden, maar ronduit uitstekend.

We volgen onze procedure en tussen
het weghalen van het volgende plek-
je op de neus van meneer Hoekstra
door bespreekt meneer zijn vroegere
werk bij Philips. We ronden af en
spreken onze hoop uit dat we bij de
volgende ronde het sein brandmees-
ter kunnen doorgeven. ,,Ach, doe het
maar niet te snel, ik heb nog behoor-
lijk wat onderwerpen te bespreken in
de wachtkamer.”

Het lijkt vandaag wel alsof het
middel (via Mohs-chirurgie met
precisie marge weefsel-sparend
huidkanker verwijderen) het doel
(vrij van huidkanker) heeft inge-
haald. De mannen gaan zo in elkaar
op dat de huidkanker en de dames
en ik, ons hebben te schikken in
onze bijrol. Bij een derde ronde bij
meneer Daniels en na een ochtend
van zeer uitvoerige en uiteenlopende
gesprekken, pakt mijn assistente de
draad weer op.

,,En hoe was het die laatste jaren
bij de Philips?”

,,Nee, dat is mijn collega patiënt,
Wim.”

De arme dame verschiet van
kleur. ,,O, wat erg, u heeft allen ook
zoveel boeiende verhalen, ik ben
helemaal de kluts kwijt.”

Minzaam lachend: ,,Jongedame, ik
ben blij dat je erover begint, want ik
wilde er net iets over vertellen...”

Het gesprek kabbelt verder en de
focus komt weer te liggen op de
huid. Een voor een blijkt de huid-
kanker in zijn geheel verwijderd en
kunnen we de open plekjes met een
verschuiving van aanpalende huid
reconstrueren. Het blijft altijd won-
derlijk hoeveel extra huid er be-
schikbaar blijkt in naburig gelegen
weefsel. Ook bij meneer Daniels
schuift de tegenoverliggende huid
als panelen in elkaar. En als laatste
van de dag gaat de laatste hechting
erin. De wachtruimte is leeggelo-
pen; het gezelschap en alle geluid is
verdwenen. ,,Het zit er nu echt op, u
mag naar huis!” Stralend antwoordt
hij: ,,Hartelijk dank, het was een
waar genoegen… in Sociëteit Nij
Smellinghe!”

Christiaan Bakker is dermatoloog
in ziekenhuis Nij Smellinghe
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Tot op de huid
Christiaan Bakker


